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VIA DOLOROSA 
 

- Bijbelrooster voor de Lijdensweken en het Paasfeest – 
 

- met aftelkalender - 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

BIJ ELKE WEEK: 

- Couplet van een Bijbellied 

- Bijbelrooster 

- Overdenking 

- Extra materiaal voor kinderen 
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INLEIDING OP DIT BIJBELROOSTER 
 

IN JERUZALEM 
De VIA DOLOROSA is een straat in de oude stadskern van Jeruzalem. De naam betekent 
letterlijk ‘smartelijke of pijnlijke weg’ (Latijn: via = weg, dolorosa = smartelijk, pijnlijk). Het 
wordt ook wel aangeduid als de ‘lijdensweg’ of de ‘kruisweg’. Deze weg wordt gezien als de 
weg die de Heere Jezus liep vanaf de plaats van Zijn veroordeling (het rechthuis van Pilatus) 
naar de plaats van Zijn kruisiging (Golgotha). Historisch gezien zijn de precieze 
plaatsaanduidingen echter niet duidelijk, omdat het stratenplan en het hoogteverschil in de 
stad in de achterliggende 2000 jaar aanzienlijk zijn veranderd. Het lopen op de VIA 
DOLOROSA in Jeruzalem heeft dus vooral symbolische betekenis. 
 
Al vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling zijn er pelgrims geweest die de VIA 
DOLOROSA in Jeruzalem lopen. Gaandeweg kwamen er langs de route veertien staties (ook 
wel haltes, stations of stopplaatsen genoemd), die iets symboliseren van het lijden van  de 
Heere Jezus. De eerste statie is het rechthuis: de plaats waar de Heere Jezus tot de 
kruisdood veroordeeld werd. De laatste statie is de plaats waar de Heere Jezus in het graf 
werd gelegd. In totaal zijn er veertien staties, waarvan er negen terug te vinden zijn in de 
Bijbel en vijf gebaseerd zijn op overgeleverde legenden (bijvoorbeeld: Veronica droogt het 
gelaat van de Heere Jezus). Wil je een foto van deze staties zien, dan kun je bijvoorbeeld hier 
terecht: www.tenbunderen.be/bedevaarten/hlandkruisweg.html/ 
 

IN DE BIJBEL 
Belangrijker dan de VIA DOLOROSA in Jeruzalem lopen, is de VIA DOLOROSA in de Bijbel 
volgen. Natuurlijk kun je dan kijken naar Jezus’ lijdensweg zoals beschreven in het Evangelie. 

Maar loopt er ook niet een VIA DOLOROSA door heel de Bijbel? Een smartelijke weg die 
begon bij de zondeval en door de strijd van het leven heen werd beslecht op Golgotha en in 
de hof van Jozef van Arimathea waar de Heere Jezus de dood overwon en betoonde dat Hij 
de Weg, de Waarheid en het Leven is.  
 

IN DIT BIJBELROOSTER 
Deze VIA DOLOROSA willen we in dit Bijbelrooster volgen met zeven staties of stopplaatsen: 
de zeven Lijdenszondagen of Lijdensweken. Tip: print deze pagina’s als een boekje! 
- Wil je een beeld bij deze zeven staties of stopplaatsen? Claudia Weststrate maakte er 

prachtige afbeeldingen bij die je hier kunt vinden: 
www.artbyclaudia.nl/webshop/lijdensweken  
- Bij elke Lijdensweek vind je ook een couplet van een nieuw lied dat te zingen is op de wijs 
van Psalm 99. Ook vind je een aftelkalender: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/lijdensweken-via-dolorosa-aftelkalender  
- Dit Bijbelrooster is zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen. Er zijn geen vragen 
bij de Bijbelgedeelten gemaakt. Wil je de Bijbelgedeelten met kinderen of jongeren 

bespreken, maak dan gebruik van de Bijbelleeskaarten of de Bijbelstudiekaarten. 
Je kunt deze hier vinden: www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelleeskaarten-7-11-jaar/ en 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelstudiekaarten-11-18-jaar-2/  

 
VAN HARTE GODS ZEGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DIT BIJBELROOSTER TOEGEWENST 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.tenbunderen.be/bedevaarten/hlandkruisweg.html/
http://www.artbyclaudia.nl/webshop/lijdensweken
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lijdensweken-via-dolorosa-2
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelleeskaarten-7-11-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelstudiekaarten-11-18-jaar-2/
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Lijdensweek 1: 

VIA DOLOROSA – lijdensweg van de mens 
 

In het Paradijs 
Leeft de mens met God 

Hoort naar Zijn gebod 
Tot de duivel komt 

Leugen in zijn mond 
Zonde komt terstond. 

VIA DOLOROSA: 

Voor de mens vol smarten. 
 

 
Zondag: Geschapen mens 
Lees Genesis 2:4-9 en 16-17 
 

Maandag: Gevallen mens 

Lees Genesis 3:1-7 
 

Dinsdag: Smart gekomen 

Lees Genesis 3:16-24 
 

Woensdag: Boosheid gekomen 

Lees Genesis 6:1-7 
 

Donderdag: Ongerechtigheid gekomen 

Lees Psalm 51:1-15 
 

Vrijdag: Zonde gekomen 
Lees Romeinen 3:9-20 
 

Zaterdag: Dood gekomen  
Lees Romeinen 5:12-21 

 

 

  

STOPPLAATS 1 

't En zijn de Joden niet, Heer' Jesu, die U kruisten, 
noch die verraderlijk U togen voor 't gericht, 

noch die versmadelijk U spogen in 't gezicht, 

noch die U knevelden en stootten U vol puisten. 

't En zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten 

de rietstok hebben of de hamer opgelicht, 

of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 

of over Uwe rok t' saâm dobbelden en tuistten. 

Ik ben 't o Heer' ik ben 't die U dit heb gedaan, 

ik ben de zware boom die U had overlaân, 

ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden, 

de nagel en de speer, de gesel die U sloeg, 

de bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg: 

want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden. 

Jacobus Revius 

EXTRA 

Om te leren 
Kies een tekst uit de Bijbelgedeelten die je deze week probeert te leren. 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan Genesis 6:5, Psalm 51:7 of Romeinen 3:12. 
Om te doen met kinderen 

- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 

weekkaart: zoek een afbeelding van een appel en plak die op bruin karton! 
- Maak een Bijbelse kijktafel over de schepping en zondeval. Ideeën kun je hier vinden: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping/  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondeval/ 
- Maak je eigen puzzel over de schepping in zondeval. Je kunt de puzzels hier downloaden: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis1-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis3-kleuren/  

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/schepping/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondeval/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis1-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis3-kleuren/
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Lijdensweek 2:  
VIA DOLOROSA – overwinningsweg van God 

 

Na de zondeval 
Zegt God: ‘Wees niet bang 

Ik versla de slang!’ 
Wijst Zijn Zoon ons aan 

Om in strijd te gaan 

En hem tegenstaan. 
VIA DOLOROSA: 

Naar de overwinning. 
 

 

Zondag: Aangewezen Weg 
Lees Genesis 3:8-15 
 

Maandag: Aangestelde Middelaar 
Lees Romeinen 3:21-28 
 

Dinsdag: Aangegeven strijd 
Lees Romeinen 6:1-11 
 
Woensdag: Aangevochten mens 

Lees Romeinen 6:12-18 
 

Donderdag: Aangeprezen genade 
Lees Romeinen 8:1-11 
 

Vrijdag: Aangevallen Zaligmaker 
Lees Mattheüs 4:1-11 

 
Zaterdag: Aangegorde strijder 
Lees Efeze 6:10-18 

 
  

Stopplaats 2 

 
‘Wij geloven 

dat onze goede God, 
door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, 

ziende dat zich de mens alzo in de 
lichamelijke en geestelijke dood geworpen, 

en geheel ellendig gemaakt had, 
Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, 

toen hij al bevende voor hem vlood, 
en heeft hem getroost, 

belovende hem Zijn Zoon te geven, 
die worden zou uit een vrouw, 

om den kop der slang te vermorzelen 
(Genesis 3:15) 

en hem gelukkig te maken’. 
 

Nederlandse Geloofsbelijdenis 
artikel17 

EXTRA 

Om te leren 
Kies een tekst uit de Bijbelgedeelten die je deze week probeert te leren. 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan Genesis 3:15 
Om te doen met kinderen 

- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 

weekkaart: zoek een afbeelding van een slang en plak die op bruin karton!  
Teken op plak een kruis die zijn kop vermorzelt. 

- Maak op een A4 twee kolommen.  

Zet boven de ene kolom ADAM en boven de andere kolom CHRISTUS.  
Schrijf daaronder zoveel mogelijk tegenstelling op.  

Bijvoorbeeld onder ADAM schrijf je: dood. Onder Christus schrijf je: leven. 
- Deze kleurplaat past bij deze week:  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag6-middelaar/  

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag6-middelaar/
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Lijdensweek 3:  
VIA DOLOROSA – stervensweg van het Lam 

 

In de offerdienst 
Wijst God naar het Lam 

Dat op aarde kwam 
Stortte Hij Zijn bloed 

 Maakte ‘t met God goed 

Wat genade doet. 
VIA DOLOROSA: 

Voor het Lam ter slachting. 
 
 

Zondag: Man van smarten 
Lees Jesaja 53:1-5 
 

Maandag: Lam ter slachting 
Lees Jesaja 53:6-9 
 

Dinsdag: Offer tot rechtvaardigmaking 
Lees Jesaja 53:10-12 
 

Woensdag: Lichaam tot offergave 

Lees Hebreeën 9:11-17 
 

Donderdag: Dood tot betaling 

Lees Hebreeën 10:1-9 
 

Vrijdag: Bloed tot verlossing 

Lees 1 Petrus 1:13-23 
 

Zaterdag: Herder van schapen 
Lees 1 Petrus 2:19-25 
 

 
 

 
 
 

 
  

EXTRA 

Om te leren 
Leer deze week Johannes 1 vers 29a of een tekst uit Jesaja 53. 

Ondersteuning bij het leren kun je hier vinden: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes129-leren/  

Om te doen met kinderen 

- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 
weekkaart: zoek een afbeelding van een lam of schaap en plak die op bruin karton! 

- Voor kinderen vind je deze kleurplaat: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes129-kleuren/  

Stopplaats 3 

 
‘Deze dood van den Zone Gods 

is de enige en volmaakte  
offerande en genoegdoening  

voor de zonden; 
van oneindige kracht  

en waardigheid, 
overvloediglijk genoegzaam 

tot verzoening van de zonden 
der ganse wereld’. 

 
Dordtse Leerregels 

Hfdst.2, art.3 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes129-leren/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes129-kleuren/
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Lijdensweek 4:  
VIA DOLOROSA – levensweg van de Kerk 

 

Aan de Paasmaaltijd 
Breekt de Meester brood 

Wijst Hij op Zijn dood 
Schenkt de wijn: Zijn bloed 

Zondaars leven doet 

Avondmaal dat voedt. 
VIA DOLOROSA: 

Voor de Kerk tot leven. 
 
 

Zondag: Instelling van Pascha 
Lees Exodus 12:1-14 
 

Maandag: Maaltijd van Pasen 
Lees Lukas 22:7-20 
 

Dinsdag: Brood van leven 
Lees Johannes 6:24-35 
 

Woensdag: Bloed van leven 

Lees Johannes 6:47-59 
 

Donderdag: Gemeenschap met Christus 

Lees 1 Korinthe 10:14-22 
 

Vrijdag: Maaltijd van de Kerk 

Lees 1 Korinthe 11:17-22 en 30-34 
 

Zaterdag: Dood van Jezus 
Lees 1 Korinthe 11:23-29 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

EXTRA 

Om te leren 
Leer een Bijbeltekst die past bij het rooster van deze week.  

Bijvoorbeeld Lukas 15 vers 2b: ‘Deze ontvangt zondaars en eet me hen’. 
Of Hooglied 5 vers 1b: ‘Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken o liefsten’.  

Om te doen met kinderen 

- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 
weekkaart: zoek een afbeelding van een avondmaalstel en plak die op bruin karton! 

- Je kunt een Bijbelse kijktafel bij de Paasmaaltijd / het Heilig Avondmaal maken. 

Een voorbeeld van je hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilig-avondmaal/ 
- Kleurplaten bij de Paasmaaltijd / het Heilig Avondmaal vind je hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1614-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilig-avondmaal-kleurplaat/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag-29-heilig-avondmaal/  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/hooglied51b-kleuren/  

Stopplaats 4 
 

‘…waar Hij gebonden werd 
opdat Hij ons zou ontbinden; 

daarna ontelbare smaadheden 
geleden heeft, 

opdat wij nimmermeer te schande 
zouden worden; 

onschuldig ter dood veroordeeld is, 
opdat wij voor het gericht Gods 
zouden vrijgesproken worden; 

ja, Zijn gezegend lichaam aan het kruis 
heeft laten nagelen, 

opdat Hij het handschrift onzer zonden 
daaraan zou hechten; 

en heeft alzo de vervloeking van ons 
op Zich geladen, 

opdat Hij ons met Zijn zegening 
vervullen zou’. 

 
Avondmaalsformulier 

 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilig-avondmaal/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilig-avondmaal-kleurplaat/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag-29-heilig-avondmaal/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/hooglied51b-kleuren/
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Lijdensweek 5 
VIA DOLOROSA – kroningsweg van de Koning 

 

Voor de rechterstoel 
Staat de Zoon van God 
Krijgt Hij hoon en spot 
Met de doornenkroon 

Hij de Davidszoon 

Draagt het zondeloon. 
VIA DOLOROSA: 

Voor de Hemelkoning. 
 
 

Zondag: Jezus is Koning 
Lees Johannes 18:28-38 
 

Maandag: Blinkend wit koningskleed 
Lees Lukas 23:1-12 
 

Dinsdag: Verworpen Koning 
Lees Markus 15:6-13 
 

Woensdag: Purperrood koningskleed 

Lees Johannes 19:1-11 
 

Donderdag: Zie, uw Koning! 

Lees Johannes 19:12-16 
 

Vrijdag: Zijn kruis als troon 

Lees Johannes 19:17-22 
 

Zaterdag: Eeuwig Koninkrijk 
Lees Lukas 23:39-47 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

Stopplaats 5 

Is dat, is dat mijn Koning! 

Dat aller vaad’ren Wens! 

Is dat, is dat Zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 

Moet Hij dat spotkleed 

dragen, 

Dat riet, die doornenkroon? 

Lijdt Hij die smaad, die slagen? 

Hij, God! Uw Eigen Zoon! 

 

Ja, ik kost Hem die slagen, 

Die smarten en die hoon; 

Ik doe dat kleed Hem dragen, 

Dat riet, die doornenkroon. 

Ik sloeg Hem al die wonden, 

Voor mij moet Hij daar staan, 

Ik deed door mijne zonden, 

Hem al die jam’ren aan. 

Jan Scharp 

EXTRA 

Om te overdenken 
Bij Herodes krijgt Jezus een blinkend wit kleed. Bij Pilatus een purperrood kleed. 

Wat vertellen de kleuren wit en rood je?  
De bruid roept (Hooglied 5:10): ‘Mijn Liefste is blank en rood’.  Ken jij Hem zo ook? 

Om te leren 

Kies een Bijbeltekst over de Heere Jezus als Koning om deze week te leren. Bijv. Johannes 19:14b.  
Om te doen met kinderen 

- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 

weekkaart: teken een doornenkroon of zoek een tak met doornen en plak die op bruin karton!  
- Deze kleurplaten passen bij deze week:  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1919-kleuren/  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1514-kleuren/   

www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2715-21-kleuren/  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1919-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1514-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2715-21-kleuren/
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Lijdensweek 6:  
VIA DOLOROSA – voorbeeldweg voor gelovigen 

 

Op de lijdensweg 
Gaat de Heiland voor 
Loopt gewillig door 
Volg Zijn stappen na 
Hoe de weg ook gaat 

Waar je voet ook staat. 
VIA DOLOROSA: 

Voor de Kerk tot voorbeeld. 
 
 

Zondag: Volgen in zelfverloochening 
Lees Lukas 9:20-26 
 

Maandag: Volgen in vernedering 
Lees Johannes 13:1-12 
 

Dinsdag: Volgen in liefde 
Lees Johannes 13:12-17 en 34-35 
 

Woensdag: Volgen in ootmoed 

Lees Filippenzen 2:1-11 
 

Donderdag: Volgen in geloof 

Lees Filippenzen 3:1-11 
 

Vrijdag: Volgen met verwachting 

Lees Filippenzen 3:12-21 
 

Zaterdag: Volgen in lijdzaamheid  
Lees Hebreeën 12:1-8 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

EXTRA 

Om te leren 
Leer een Bijbeltekst die past bij het rooster van deze week.  

Bijvoorbeeld Lukas 9 vers 23, Hebreeën 12 vers 2 of 1 Petrus 2 vers 21.  
Om te doen met kinderen 

- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 

weekkaart: teken een voetstappen of voetafdrukken op bruin karton! 
- Aansluitend bij Johannes 13 kun je met kinderen nadenken over dienen: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/  

- Deze kleurplaten passen bij deze week: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes144-kleuren/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes144b-ea-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1314-15-kleuren/  

 

Stopplaats 6 
 

‘Lijdzaamheid is  
een tot het levenseinde voortdurend, 
dankbaar, volhardend en vreugdevol 

verdragen van alle beproevingen. 
Lijdzaamheid is  

een zich onderwerpen aan Gods wil.  
Het is in alles God prijzen  

en Hem rechtvaardig achten,  
Hem dienen  

en zichzelf verheffen boven de verleidingen 
door te geloven  

wat er bij God te verkrijgen is in dit leven,  
in gemeenschap met Hem  

en vanuit Zijn liefde.  
Dit alles gebaseerd op de verwachting  

van die heerlijkheid die het loon zal zijn als 
ons aardse leven ten einde is gekomen’. 

 

Thomas Goodwin 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes144-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes144b-ea-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1314-15-kleuren/
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Lijdensweek 7:  
VIA DOLOROSA – stervensweg voor de Borg 

 

Daar op Golgotha 
Sterft het Lam aan ’t kruis 
Brengt Zijn Kerk naar huis 

Door de donk’re nacht 
Overwonnen macht 

Het is al volbracht. 
VIA DOLOROSA: 

Voor de Man van smarten. 
 
 

Zondag: Het is volbracht 
Lees Johannes 19:23-30 
 

Maandag: Opdat ook gij geloven moogt 
Lees Johannes 19:31-37 
 

Dinsdag: Verlost van de vloek van de wet 
Lees Galaten 3:9-14 
 

Woensdag: Aanneming tot kinderen 

Lees Galaten 4:1-7 
 

Donderdag: De zonde kruisigen 

Lees Galaten 5:1 en 15-26 
 

Goede Vrijdag: Roemen in het kruis 

Lees Galaten 6:1-5 en 12-18 
 

Stille Zaterdag: Begraven 
Lees Johannes 19:38-42 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

Stopplaats 7 
 

‘Hoe bent U zo vernederd, 
o Allerhoogste?! 

Hoe ben U zo gegeseld, 
o Allerrechtvaardigste?! 

Hoe ben U zo mishandeld, 
o Allerheerlijkste?! 

Hoe bent U zo vervloekt, 
o Allergezegendste?! 

Hoe bent U zo mismaakt, 
o Allerschoonste? 

Hoe bent U zo veracht, 
O Allerwaardigste?! 

Wee mij, 
dat ik U zoveel arbeid gemaakt heb 

door mijn zonde, 
zo vermoeid heb 

door mijn ongerechtigheid (Jes.43)’. 
 

Abraham Hellenbroek 

EXTRA 

Om te leren 
Leer deze week de zeven kruiswoorden.  

Om te doen met kinderen 
- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Maak dan zelf een 

weekkaart: teken of plak een kruis op bruin karton! 

- Voor kinderen vind je hier een geheugensteuntje bij het leren van de zeven kruiswoorden: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/goede-vrijdag-kleur-en-doeplaat-kruiswoorden-5-12-jaar/  

- Dit kan je helpen om bij de gebeurtenissen in de laatste lijdensweek stil te staan: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/laatste-lijdensweek-gebeurtenissen/  
- Goede Vrijdag wordt weleens de ‘betaaldag’ van de Kerk genoemd. Met behulp van dit 

gezinsmoment kun je hierover met kinderen in gesprek gaan: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/goede-vrijdag-betaaldag-4-14-jaar/  

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/goede-vrijdag-kleur-en-doeplaat-kruiswoorden-5-12-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/laatste-lijdensweek-gebeurtenissen/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/goede-vrijdag-betaaldag-4-14-jaar/
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Paasfeest  
HALLELUJA – lof zij het Lam 

 

Uit het open graf 
Treedt de Heiland aan 

Hij is opgestaan 
Winnaar van de dood 
Redder uit de nood 

Die de losprijs bood. 
Zing het HALLELUJA: 

Voor de Heer’ der heren. 
 
 

Zondag: Opgestaan 
Lees Markus 16:1-15 

 
Maandag: Mee opgewekt 
Lees Efeze 2:1-10  
 
Dinsdag: Verschenen 

Lees 1 Korinthe 15:1-8 
 

Woensdag: Verhoogd 
Lees 1 Korinthe 15:12-25 
 

Donderdag: Verheerlijkt 
Lees Openbaring 5 

 
Vrijdag: Vereerd 

Lees Openbaring 7:9-17 
 
Zaterdag: Gezaligd 

Lees Openbaring 14:1-7 en 12-13 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Paasfeest 
 

Halleluja! Lof zij het Lam, 
Dat onze zonden op zich nam, 

Wiens bloed ons heeft geheiligd! 
Die dood geweest is, en Hij leeft! 

Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
In eeuwigheid beveiligt! 

 

De Koning op des Vaders troon, 
De Eerstgeboor'ne uit de doôn, 

De Bloed- en Heilgetuige! 
Der vorsten Vorst, der heren Heer, 

Zij heerschappij en dank en eer! 
Dat alle knie zich buige! 

 

Lof zij het Lam, Gods Metgezel, 
Uit Davids zaad, d' Immanuël, 
God in het vlees verschenen! 
In Hem, die wederkomen zal, 

In Hem aanbidde 't gans heelal 
Jehova, de Drie-ënen! 

 

Aanbidt de Vader in het Woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 

Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ, 

Zijn liefd' en trouw, Halleluja! 
Zal ons geen schepsel scheiden. 

 

Isaac da Costa 
 

 EXTRA 

Om te leren 
Leer een gedeelte uit het lied van het Lam zoals je dat vindt in Openbaring 5 vers 12 

Om te doen met kinderen 
- Maak je geen gebruik van de weekkaarten van www.artbyclaudia.nl ? Dan kun je zelf een 

weekkaart maken: knip uit grijs karton een graf en plak dat op bruin karton! 

- Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij Goede Vrijdag en Paasfeest. Een voorbeeld vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/paasfeest-vrouwen-bij-het-graf/ 

- Aan de hand van dit gezinsmoment kun je met kinderen de verschijningen leren: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/paasfeest-verschijningen/  
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.artbyclaudia.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/paasfeest-vrouwen-bij-het-graf/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/paasfeest-verschijningen/

