De Tien Geboden

Je kunt deze kaartjes gebruiken om je kinderen de Tien Geboden te leren (bijvoorbeeld door er een
slinger of een memory of lotto van te maken of ze in de goede volgorde te laten leggen) .

Ik ben de Heere, uw God

God
liefhebben
boven
alles...
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1. Zet God op de eerste plaats
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2. Dien God zoals Hij in de
Bijbel zegt
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3. Gebruik Gods Naam
eerbiedig

4. Vier Gods dag als rustdag

Ik ben de Heere, uw God

...enje
naaste
als
jezelf

5. Eer ouders en gezagsdragers
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6. Dood niet, maar heb lief
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7. Houd je lichaam rein

8. Steel niet, maar deel
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9. Lieg en roddel niet, maar

spreek goed

10. Wees niet jaloers, maar
begeer het goede
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