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Spreuken 3 vers 1 en 23 
Verticaal: 

 

Mijn zoon (dochter) 

  

 
wijs naar jezelf 

 

vergeet 

  

 
draai met een wijsvinger 

langs je slaap 

 

mijn wet [=onderwijs] 

  

 
vouw met twee handen 

een boek open 

 
niet, 

 

  
ga met een opgestoken 
wijsvinger heen en weer 

 

maar uw hart 

 

  
leg je hand op je hart 

 

beware 

  

leg twee handen op 
elkaar alsof je iets 

kostbaars vasthoudt 

 
mijn geboden. 

  

 
vouw met twee handen 

een boek open 
 

 

Dan zult gij 

  

 
wijs naar jezelf 

 

uw weg 

 

 

 

 
maak met twee handen 

op z’n kant een weg 

 
zeker [=veilig] wandelen, 

  

 
stap met je voeten 

 

en gij zult 

  

 
wijs naar jezelf 

 

uw voet 
  

 
stap met een voet 

 

niet stoten. 

  

 
til een voet op 
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 Horizontaal: 

 

Mijn zoon (dochter) 
 

vergeet 
 

mijn wet 

[=onderwijs] 

 

niet, 
 

   

 

wijs naar jezelf draai met een 
wijsvinger 
langs je slaap 

vouw met twee handen 
een boek open 

ga met een 
opgestoken 
wijsvinger 

heen en weer 
 

 

maar uw hart 
 

beware 
 

mijn geboden. 
 

 
 
   

leg je hand op je hart leg twee 
handen op 

elkaar alsof je 
iets kostbaars 

vasthoudt 

vouw met twee handen 
een boek open 

 

 

Dan zult gij 
 

uw weg 
 

zeker [=veilig] wandelen, 
 

 

 

  
wijs naar jezelf maak met twee handen 

op z’n kant een weg 
stap met je voeten 

 

 

en gij zult 
 

uw voet 
 

niet stoten. 
 

   

wijs naar jezelf stap met een voet til een voet op 
 

 

  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

