Dsalm 412

God vaart, voor het o00g,
met gejuich omhoog.
't Schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt Zijn wonderdaan.
Zingt de schoonste stof.
Zingt des Konings lof
met een zuiv'ren galm,
met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard’,
is die hulde waard.
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2ing de mooishe liederen, 2o mooi dls je kunl voor de Hw%
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