PSALM 40:4

Brandofferen, noch offer voor de schuld,

NEE!
GEEN OFFERS

VAN DIEREN
OOR MIIN ZONDE

JEZUS ZEGT: I KOM.

1IN NAAM STAAT
IN DE BOEKROL

voldeden aan Uw eis, noch eer.

Toen zeid’ lk: “Zie, Ik kom, o Heer’.

De rol des boeks, is met Mijn naam vervuld.

Mijn ziel, U opgedragen,

wil U alleen behagen.

JEZUS’ OFFER
15 GENOEG

Mijn liefd’ en ijver brandt.

lk draag Uw heil’ge wet,

die Gij den sterv’ling zet,

JEZUS HEEFT GODY
WET GEHQUDEN

in ‘t binnenst’ ingewand."




