Psalm 116:2

lk lag gekneld in banden van den dood.

ik zit vast

Daar d’ angst der hel mij alle troost deed missen.

lk was benauwd, omringd door droefenissen,

maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood.

ik moet sterven
maar ik kan niet sterven.

Z!



