
 

Psalm 97 vers 7 

Gods vriend’lijk aangezicht, 

Heeft vrolijkheid en licht 

Voor all’ oprechte harten, 

Ten troost verspreid in smarten. 

Juicht, vromen, om uw lot; 

Verblijdt u steeds in God, 

Roemt, roemt Zijn heiligheid; 

Zo word’ Zijn lof verbreid 

Voor al dit heilgenot. 

[= eerlijke] 

[= verdriet] 

[= Gods kinderen, gelovigen, bekeerden] [= leven] 

[= Eert, Prijst] 

[= eer verspreid/verder verteld] 

[= genieten van Gods redding/verlossing/zaligheid] 
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