
 

Psalm 8 vers 4 

 

Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde! 

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 

Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 

En ’s mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 

Dit is een lofpsalm 
van David op God als 
Schepper. Ook zingt 
hij over de bijzondere 
plaats die de mens 
gekregen heeft in 
Gods schepping. 

 

 

[= vergankelijke, sterfelijke] 

[= genade] 

[= aan het mensenkind, aan de mensen] [= innigste, hartelijkste] [= geeft] 

 

Wat is het liefste 
dat God aan 
mensen gaf?  
Zijn Zoon! 
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