
© www.bijbelsopvoeden.nl en @janine_tekent 
 

 

 Psalm 89 vers 19 

  

 Gedenk, o Heer’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; 

 Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 

 Zou ’t mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 

 Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? 

 Wie redt zijn ziel van ’t graf? Ai, help ons, als tevoren, 

 Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. 

 

 

 

 
 

Het leven Is kort. 

Je kunt elk 

moment sterven 

 

Iedereen moet 

een keer 

sterven 

 

 

God beloofde aan David dat de Heere Jezus zou komen. Hij is gekomen.  

Door het geloof in hem kunnen mensen na hun sterven eeuwig leven bij god in de hemel. 
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