
 

Psalm 88 vers 1 

O God mijns heils, mijn Toeverlaat, 

Tot U hef ik mijn droeve klachten; 

Ik roep, bij dagen en bij nachten, 

Tot U in mijnen jammerstaat. 

Ik nader biddend: wil mij horen 

En neig tot mijn geschrei Uw oren. 

 

[= redding, zaligheid, verlossing] [= Toevlucht] 

[= verdrietige toestand] 

[= luister naar] [= gehuil] 

Deze Psalm is een 
smeekgebed van 
Heman in zijn 
grote verdriet.  
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