
© www.bijbelsopvoeden.nl en @janine_tekent 
 

 

Psalm 84 vers 1 
 

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER’, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên 

Om ’s HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

 

                             

De dichter verlangt naar het huis van de Heere. 
Daar ziet hij de liefde van God en  

Zijn heil [=redding/verlossing/zaligheid)  
voor zondaren. 

[= God van de legermachten: God van aardse en hemelse legers] 

[= verlangens] 

[= binnen te gaan] 
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