
 

Psalm 78 vers 23 

Hij zond een heir, door niemands hand te weren, 

Veel ongediert’, om alles te verteren; 

Zijn grote kracht deed vorsen uit de stromen, 

Tot wis bederf van gans Egypte komen; 

Hij gaf ’t gewas, met vlijt gekweekt, en ’t kruid 

De kruidworm en de sprinkhaan tot een buit. 

[= leger] [= tegen te houden] 

[= kikkers] [= rivieren] 

[= gewis, zeker] [= heel] 

[= wat op het land groeit] [= ijver] [= de planten] 

[= rups] 

  

    

    
 

 

[= kapot te maken] 
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