Psalm 6 is gesckreven door David. Het is de

psalm 6 Uers 1 eerste boetpsalm. David doet boete: hij

vertelt eerlijk zijn zonden en vraagt om
vergeving. David weet dat God rechtvaardig
is: Hij moet de zonden straffen. Maar Hij
’ . - weet ook dat God bo\rmko\rtig is. Daadrom
O HEER ’ GIJ ZIJt X‘gg!ggg]lq’ vradgt hij of God hem met de liefdevolle

Straf mij niet ongenadiq, -

[= Ik heb straf verdiend, maar geef mij genade]

In Uwen toornegloed.

[= de hitte van Uw boosheid]

Ai, matig Uw kastijden:;

[= verzacht Uw bestraffing]

Sla mij met medelijden,

hand van een vader wil bestraffen. | A

Gelijk een vader doet.

[= Zoals]

A
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