
 

Psalm 68 vers 14 
 

Uw God, o Isrel, heeft de kracht 

Door Zijn bevel u toegebracht. 

O God, schraag dat vermogen. 

Versterk, hetgeen Gij hebt gewrocht, 

En laat Uw hulp, door ons verzocht, 

Uw volk voortaan verhogen. 

Dan passen, Uwen naam ter eer, 

Om Uwes tempels wil, o Heer’, 

De vorsten op Uw wenken; 

Zij zullen U van allen kant; 

Zelfs uit het allerverste land, 

Vereren met geschenken. 

[= ondersteun die macht] 

[= gewerkt] 

[= gevraagd] 

[= gegeven] 

[= aanwijzingen] 

[= letten] 

 

 

 
 

 

Deze Psalm is een 
overwinningslied van 
David. Hij vertelt 
hoe God zorgt voor 
Zijn volk, hen 
kracht geeft en 
beschermt. De 
vijanden zien dit en 
willen de Heere 
daarvoor eren en 
danken. Denk aan 
de koningin van 
Scheba die naar 
Salomo komt. Maar 
achter David (en 
Salomo) zie je in 
deze Psalm de Heere 
Jezus. Daarom wordt 
deze Psalm wel een 
Messiaanse psalm 
genoemd.  
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