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Psalm 67 vers 1 

D’ algoede God zij ons genadig, 

En zegen’ ons met overvloed; 

Hij doe Zijn aangezicht gestadig 

Ons lichten, en Hij zij ons goed; 

Opdat elk genegen 

Zich aan Uwe wegen 

Op deez’ aarde wenn’; 

En de blinde heiden, 

Nu van God gescheiden, 

Eens Uw heil erkenn’. 

[= steeds] 

[= verlichten] 

[= gewend raakt] 

[= gewillig, bereid zijn] 

[= blind met het hart: zonder God] 

[= in Gods redding/verlossing/zaligheid gelooft] 

       

 

 

 

 

 

 

Psalm 67 is een lied over Pinksterfeest, 
in het Oude Testament het Wekenfeest 
genoemd. Dit was: 

1. Een oogstfeest. 
 
 
 
 
De psalmist bidt 
om Gods zegen over de oogst 

2. Een feest dat terug 
wees naar de wetgeving 
op de Sinaï. De Psalmist 
bidt of mensen  
volgens Gods geboden 
leven. 

3. Een feest dat vooruit wees naar het 
Pinksterfeest in het Nieuwe Testament. 
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