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Psalm 54 vers 4 
 

Want God wil mij Zijn bijstand biên; 

Hij heeft mij ’t onheil doen ontkomen, 

En mijn benauwdheid weggenomen; 

Ik heb mijns vijands val gezien. 

 

 

 

Bijstand bieden 

 

Onheil ontkomen 
  
Benauwdheid weggenomen 

 

Vijands val gezien 

 

[= hulp] [= bieden, geven] 

[= het gevaar] 

[= angst] 

[= ondergang] 

David is op de vlucht voor koning 

Saul. De zifieten verraden aan 

Saul waar David is. David bidt God 

om hulp. De Heere verhoort en 

redt. David dankt de Heere. 
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