
 

Psalm 50 vers 1 

Der goden God verheft Zijn stem met macht, 

En roept deez’ aard’, vanwaar de zon, met pracht, 

In ’t oosten rijst, tot waar z’ in zee verdwijnt. 

Uit Sion, zo volkomen schoon, verschijnt 

God vol van glans, om op Zijn troon te stijgen; 

Hij, onze God, Hij komt en zal niet zwijgen. 

 

Asaf roept in deze 
Psalm op om de 
Heere te 
aanbidden en 
Hem te dienen 
door gehoorzaam 
te zijn aan Zijn 
wetten. 

[= opkomt] 

[= volmaakt mooi] 

  

 

De dichter 
vergelijkt het 
komen van 
God met het 
opkomen van 
de zon. 

 

Sion is de berg waar de 
tempel op was gebouwd. 
Daar woont God in het 
heilige der heiligen. De 
ark van het verbond is 
Zijn troon. Daar spreekt 
God. 
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