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Psalm 46 vers 6 
 

De HEER’, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren. 

De Heer’, de God van Jakobs zaad, 

Is ons een Burg, een Toeverlaat. 

  

 

De HEERE is  

de God van legermachten.  

Hij heeft aardse en hemelse 

legers. Vanuit de hemel kan Hij 

bijvoorbeeld een Engel sturen 

om Zijn volk te beschermen.  

Op aarde kan Hij bijvoorbeeld 

sprinkhanen als een leger 

gebruiken. 

[= behoedt, beschermt] 

[= nageslacht, nakomelingen] 

 
Burg=Burcht | Toeverlaat=Toevlucht 

De Heere is een Schuilplaats  

waar je veilig bent 
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