
 

Psalm 40 vers 8 
Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER’, 

Die naar U zoeken t’ elken stond; 

Leg steeds Uw vrienden in de mond; 

‘De grote God zij eeuwig lof en eer!’ 

Schoon ‘k arm ben en ellendig, 

Denkt God aan mij bestendig; 

Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 

Mijn Redder, o mijn God! 

Bestierder van mijn lot, 

Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

 

 

 

 

 
De grote God 

zij eeuwig 
lof en eer! 

 

[= op elk moment, altijd] 

[= Hoewel] 

[= steeds, voortdurend] 

[= Bestuurder] [= leven] 

[= Wacht niet] 

[= Laat Uw vrienden steeds zeggen:] 
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