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Psalm 3 vers 3 
Ik lag en sliep gerust, 

Van ’s HEEREN trouw bewust, 

Tot ik verfrist ontwaakte; 

Want God was aan mijn zij; 

Hij ondersteunde mij 

In ’t leed dat mij genaakte. 

Ik zal, vol heldenmoed, 

Daar mij Zijn hand behoedt, 

Tienduizenden niet vrezen; 

Schoon ik, van alle kant, 

Geweldig aangerand 

En fel geprangd moog’ wezen. 

[= rustig, veilig] 

[= aan mijn zijde, naast mij] 

[= naderde] 

[= Hoewel] 

[= Gewelddadig aangevallen] 

[= erg benauwd word] 

[= beschermt 

 

 

 

David schrijft deze Psalm als hij moet 
vluchten voor zijn zoon Absalom. 
David is niet bang. Hij weet dat de HEERE 
hem beschermt! 
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