
 

Psalm 32 vers 1 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, 

Die van de straf voor eeuwig is ontheven, 

Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 

Voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt. 

Welzalig is de mens, wien ’t mag gebeuren, 

Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 

En die in ’t vroom en ongeveinsd gemoed; 

Geen snood bedrog maar blank’ oprechtheid voedt. 

[= verlost] 

[= misdaad, zonde] 

[= oprechte hart] 

[= boos] [= zuivere] [= bevordert] 

[= Het meest gelukkig] 

 

 

Deze Psalm is een 
dankgebed van 
David omdat de 
HEERE Zijn zonden 
heeft vergeven en 
hij daarvoor niet 
meer gestraft zal 
worden. Als de 
HEERE naar hem 
kijkt, ziet Hij niet 
de zonden van 
David, maar het 
bloed van de Heere 
Jezus. David wil nu 
met een oprecht 
hart de Heere 
dienen en leven 
zoals Hij wil 
[=vroom] 
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