
 

Psalm 31 vers 17 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 

Aan mij heeft groot gemaakt; 

Die voor mijn welstand waakt; 

Zijn oog slaat mij in liefde gade; 

Hij wil mij heil bereiden; 

Mij in een vesting leiden. 

[= welzijn: gezondheid (lichaam), geluk (geest), vrede (hart)] 

[= ziet mij in liefde aan] 

[= verlossing geven, zalig maken, redden] 

 

Deze Psalm is een gebed 
van David. Aan het 
einde van zijn gebed (de 
laatste verzen van deze 
psalm) looft Hij God. 
Waarom? Dit vers noemt 
vijf dingen. Kijk maar 
naar de afbeeldingen 
en zeg in eigen woorden 
wat ze betekenen. 
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