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 Psalm 24 vers 1 
  

 Al d’ aard’ en alles wat zij geeft, 

 Met al wat zich beweegt en leeft, 

 Zijn ’t wettig eigendom des HEEREN. 

 Hij heeft z’ in haren ochtendstond, 

 Op ongemeten zeên gegrond, 

 Doorsneden met rivier en meren. 

 

 

In deze Psalm zingt 
David over God, Die 
Koning is van heel 
de aarde! 

[= voortbrengt] 

[= alles] 

[= in het begin van de schepping] 

[= niet te meten, onmetelijke zeeën] 

[= De hele aarde] 

  

 
De aarde is  
van de HEERE! 
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