Psalm 24 vers 5

Verhoogt, o poorten, nu den boog;

Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog;

[= ga omhoog]

Opdat g’ uw Koning moogt ontvangen.

Wie is die Vorst, zo groot in kracht?

't Is 't Hoofd van ’s hemels legermacht;

Hem eren wij met lofgezangen.

David denkt hier aan de tempel die nog
gebouwd moet worden.

Deze zal een nog hogere poort krijgen.

Hoe hoger de poort, hoe meer eer voor de

koning.

David ie koning, maar hij denkt hier aan de
Heere. De Heere i¢ de almachtige Koning.
Alg de koning terugkomt na een oorlog,
gaan de poorten wijd open voor hem.
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