
  

Psalm 148 vers 3 
Loof, aarde, loof Gods wonderdaân; 

Gij walvis, grond’looz’ oceaan; 

Gij sneeuw en hagel, damp en gloed; 

Gij stormwind, die Zijn last voldoet, 

Gij bergen, heuvels, landen, stromen; 

Gij dierb’re vrucht- en cederbomen, 

Looft, looft des Scheppers oppermacht, 

Die u uit niet heeft voortgebracht. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

[= bevel of opdracht gehoorzaamt] 

[= hitte] 

[= wonderlijke daden] 

[= oneindig diepe] 

[= kostbare, waardevolle] 

[= hoogste macht] 

[= niets] [= geschapen] 

De (onbekende) dichter roept heel de schepping op  
om God te loven. God loven is Hem prijzen, Hem eren. 
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