
 

Psalm 145 vers 2 

Ik zal, o HEER’, Die ik mijn Koning noem, 

De luister van Uw majesteit en roem 

Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 

Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 

Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 

De grote kracht van Uwe arm verhogen. 

Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 

En overal Uw grootheid openbaren. 

Deze Psalm is een lofzang: een lied om de Heere te loven. 
David is de dichter. Hij vertelt dat de HEERE de Koning 
van hemel en aarde is. Hij verlangt ernaar om aan 
iedereen te vertellen hoe groot en machtig deze Koning is. 

[= glans, glorie] [= lof, eer] 

[= overal vertellen] [= daden] 

[= eerbied, respect] [= bekijken] 

[= te vrezen macht] 

[= kracht] [= eren] 

[= samenvoegen ] 

[= bekendmaken] 
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