
 

Psalm 141 vers 2 
 

Mijn beê, met opgeheven handen, 

Klimm’ voor Uw heilig aangezicht, 

Als reukwerk, voor U toegericht, 

Als offers, die des avonds branden. 

[= bede, gebed] 

[= gereed gemaakt] 

 

Op het reukaltaar werd door de priester 
wierook geofferd. De rook en heerlijke 

geur stegen op naar de hemel. Dit is een 
beeld van het gebed van de gelovigen.  
Het wijst ook naar de voorbede van  
de Heere Jezus, de grote Hogepriester. 
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