
 

Psalm 133 vers 1 

Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 

Van ’t zelfde huis, als broeders, samenwonen, 

Daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd; 

’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

 

[= gedoofd] 

 

         

Gewijd = geheiligd =  
aan God verbonden = 
apart gezet voor de 

dienst van God 

 
David zingt in deze Psalm 
over liefde tussen broers 
en zussen in een gezin of 
tussen Gods kinderen in 
de kerk. 
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[= geur] 
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