
 

 

 

 

Psalm 132 vers 9 
 

 

De tempel was gebouwd op 
de berg Sion. De tempel is 
het huis van God. Het huis 
van God is nu de kerk. God 
woont ook door Zijn Heilige 
Geest in de harten van Zijn 
kinderen. Zij worden in de 
Bijbel ook ‘Sion’ genoemd. 
Ook daar verlangde God om 
te wonen. 

 

Want Sion is van God begeerd, 

’t Wordt met Zijn woning hoog vereerd. 

‘Hier’, sprak Hij, Die het al beheert, 

‘Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; 

Hier is in eeuwigheid Mijn rust. 

 

[= alles regeert] 

 

God had verlangen om  
in Sion te wonen. Daar wilde Hij 
dat Zijn huis zou zijn (eerst de 
tabernakel en later de tempel). 
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