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t.b.v. Advents- en Kerstpakket: Mooier dan verwacht 

 

 

 

 

 

1. Uit      de – e   diep – ten    roep    ik        U,   2. Hee – re hoor  naar 
4. Maar bij – ij       U     is         ver – ge – ving,               op  -  dat  Gij     ge – 
7. Is  –   ra   –  el   ho  –  pe       op    den   HEER’        Hij     is   goe – der – 

 

mijn          stem;     laat      U – uw  oor       op   –   mer  –   kend     zijn 
vreesd    wordt.    5.Ik      ve – er   wacht    de        HEER’,   mijn      ziel 

tie     –    ren,           bij     He – em     is       veel          ver  –  los  –  sing. 

 op     mijn    stem    van          sme     –     king.          3.Zo     Gij     HEER’, 

 ver–wacht, hoopt   op            Zijn        Woord.          6.Mijn  ziel  wacht 
 8. En  Hij    zal         ver    –     los      –      sen:              Is   –    ra   –    el, 

 

ga  –  de  –  slaat          al      mijn   o   –   on   –  ge  –  rech  –  tig – heid, 
op      de      Heer’             meer dan  wach–ters     op      de      mor – gen. 
Is  –    ra   –   el,                 al      zijn     o  –   on   –   ge  –  rech –  tig  – heid. 

  

Hee    –    re,             wie             zal                   be           –         staan? 

wach  –  ters              op              de                 mor          –           gen. 
Ja,            Hij              zal               ver     –          los           –            sen! 

  


