
 

Psalm 127 vers 1 

Vergeefs op bouwen toegelegd; 

Vergeefs, om ’t huis voltooid te zien, 

Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên, 

Zo God Zijn hulp aan ’t werk ontzegt. 

Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, 

Zo God niet Zelf de stad bevrijdt. 

[= klaar] 

[= Tevergeefs, voor niets] [= je best gedaan om te bouwen] 

[= arbeiders] 

[= Als] [= niet geeft] 

[= ijver, inspanning] [= bewakers] 

 

 

 

 

SALOMO 

Al onze inspanningen (in het 
gezin, op school, op het werk) 
zijn tevergeefs als de HEERE 
het niet zegent. 
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[= Hard gewerkt] 
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