
 

Psalm 123 vers 1 
Ik hef tot U, Die in de hemel zit, 

Mijn ogen op, en bid; 

Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, 

Om nooddruft te begeren, 

En ’t oog der maagd is op haar vrouw geslagen, 

Om hulp of gunst te vragen; 

Zo slaan wij ’t oog op onze HEER’, tot Hij 

Ook ons genadig zij. 

[=van zijn baas] 

[= dat wat hij nodig heeft te vragen] 

[= van het dienstmeisje] [= vrouwelijke baas gericht] 

[= Zoals] 

 

 

 

Genade is: je krijgt wat je niet 
verdient. Je verdient straf, maar 

krijgt vrijspraak. Je verdient 
de dood, maar krijgt leven. 

[= richten] 
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