
 

Psalm 120 vers 1 
‘k Riep tot den Oorsprong aller dingen, 

Tot God, in mijn bekommeringen, 

En Hij verhoorde mijn gebeden, 

Naar Zijne goedertierenheden. 

O HEER’, doe mij den strik ontslippen 

Der veinzerij en valse lippen; 

Behoed mij voor de bitse tong, 

Die mij met leugentaal besprong. 

[= het Begin van alle dingen: God de Schepper] 

[= angsten / zorgen] 

[= aan de valstrik ontsnappen] 

[= Van huichelachtige en oneerlijke woorden] 

[= Bescherm] [= onvriendelijke] 

[= leugens aanviel] 

[= verbondsliefde en verbondstrouw] 
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Het is niet bekend wie de dichter van deze Psalm is. De dichter  
Is in nood. Er zijn mensen die leugens over hem verspreiden. Hij  
vertelt zijn zorgen tegen de Heere. De HEERE verhoort hem!  © www.bijbelsopvoeden.nl en @janine_tekent 
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