
 

Psalm 117 

Loof, loof den HEER’, gij heidendom; 

Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 

Zijn goedheid is, in nood en dood, 

Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 

Zijn waarheid wankelt nimmermeer; 

Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer. 

[= overal] 

[= nooit] 

 

 

Loven = prijzen = gods eer zingen = 

 

De dichter van deze korte maar 
krachtige Psalm is onbekend. Alle 
volken uit alle landen worden 
opgeroepen om de HEERE te loven 
vanwege Zijn goedheid en trouw. 
Hallelujah betekent: loof de HEERE! 
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