
 

Psalm 103 vers 7 

Geen vader sloeg met groter mededogen, 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen, 

Dan Isrels HEER’ op ieder die Hem vreest. 

Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten; 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

[= medelijden / ontferming] 

[= tere (kwetsbare) kinderen] 

[= dient: liefheeft en gehoorzaamt] 

[= schepsel (mens die hij geschapen heeft) is te verwachten] 
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[= sterfelijk] 

 

 

 

ZWAK VAN MOED 

& 

KLEIN VAN KRACHT 
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