
 

Psalm 103:3 
 

Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, 

En 't goede tot verzading doet ontvangen; 

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 

De HEER’ doet recht, is heilig in Zijn richten; 

Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 

En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 

[= van harte geeft] 

[= genoeg voeding] 

[= zoals de jeugd van een arend] 

[= rechtspreken, oordelen] 

[= verdrukking, verdriet] 

Deze Psalm is een lof-
zang van David. Hij 
looft de goedheid, 
wijsheid en liefde van 
God voor Zijn volk. Hij 
geeft wat nodig is voor 
het hart en voor het 
leven. Hij spreekt 
recht. Hij helpt als het 
moeilijk is. 
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Een arend  
krijgt elk jaar een  
nieuw verenkleed (rui).  
Zo maakt God Davids leven nieuw. 
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