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 Psalm 103 vers 1 
 Loof, loof den HEER’, mijn ziel, met alle krachten; 

 Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t’ achten; 

 Och, of nu al wat in mij is, Hem prees! 

 Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 

 Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 

 Vergeet ze niet; ’t is God, Die z’ u bewees. 

               

 

 

  

[= Maak groot, prijs, eer] 

[= loofde, eerde, grootmaakte] 

[= goede gaven, goede dingen die Hij gaf en deed] 

[= gaf] 

[= acht geven, eren] 
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