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 Psalm 100 vers 3 

 

 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

 Met lofzang in Zijn heilig hof; 

 Looft Hem aldaar met hart en stem; 

 Prijst Zijnen Naam; verheerlijkt Hem. 

[= de woonplaats van een koning; hier: van God] 

lof = lofzang 
= wat je zegt of zingt 

om God te loven 
 

Loven = prijzen = 
goed van de Heere spreken, 

Hem eren. 
 

 

 

[= geef God de eer] 

Poorten van Gods hof 
 

Toen: 
de deuren van de 

tabernakel of tempel 
 

Nu: 
de deuren van de kerk 
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