
 

GEBED UIT DE PSALMEN 
VOOR MIJN KINDEREN 

 
Heere, ik hef tot U Die in de hemel zit 

mijn ogen op en bid voor mijn kinderen. 
 (Psalm 123) 

*  
Dank U wel dat U mij deze kinderen gegeven hebt. 

Geef mij wat nodig is om voor ze te zorgen,  
ze te onderwijzen, te leiden en te beschermen 

en geef Uw zegen over de opvoeding. 
 (Psalm 127-128)  

* 
Laat ze hun hoop op U stellen, 

Uw daden niet vergeten en Uw geboden bewaren. 
 (Psalm 78) 

* 
Vergeef hun zonden en bekeer ze tot U 

dan zullen ze U loven. 
(Psalm 79) 

* 
Neig hun hart tot de vrees van Uw Naam. 

(Psalm 86) 
* 

Laat Uw oog op hen zijn. 
(Psalm 32) 

* 
Neem ze onder Uw vleugels 

en bescherm ze tegen alle kwaad en gevaar. 
(Psalm 91) 

* 
Gedenk aan Uw verbond. 

(Psalm 74) 
* 

Want Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid 
En Uw getrouwheid van geslacht tot geslacht. 

(Psalm 100) 
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