God wil bij de mensen wonen

(Wijs: Psalm 146)

God wil bij de mensen wonen.
Wat een wonder. Hij is goed!
Mozes heeft Hij willen tonen,
hoe Zijn woning worden moet.
Jezus komt meer openbaar

Wie Hij zijn zal, toont God daar.

God zou mensen moeten doden:
door hun zonde — eigen schuld.
Toegang is voor hen verboden:

heiligheid — geen zonde duldt.
Jezus wast de zonden af,

blust de toorn en draagt de straf.

Jezus wilde alles geven,

d’ offers wijzen op Zijn werk.
Dode zondaars geeft Hij leven
en zo bouwt God aan Zijn Kerk.
Hij bedekt, verzoent, verbindt,

maakt een zondaar tot Gods kind.
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