Lied voor Biddag en voor Dankdag

Wijs: Ik ga slapen ik ben moe
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Lied voor Biddag

Het is Biddag in de kerk

Voor wat groeit en voor het werk.

Heere, geef op deze dag
Dat ik tot U bidden mag.

Geef ons eten elke dag.

En dat ik steeds groeien mag.
Help ons bij ons daag’lijks werk,
Thuis, op school en in de kerk.

Geef Uw zegen bij Uw Woord.
Elke dag wordt Het gehoord.
Maak mij van de zonden vrij.
Geeft U een nieuw hart aan mij.

Het is Biddag in de kerk

Voor wat groeit en voor het werk.

Heere, geef op deze dag
Dat ik voor U leven mag.
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Lied voor Dankdag

Het is Dankdag in de kerk

Voor wat groeit en voor het werk.
Heere, geef op deze dag

Dat ik aan U denken mag.

U gaf kleren en een huis
Er was eten bij ons thuis
Er was school en er was werk
En we mochten naar de kerk.

Bovenal gaf U Uw Woord

Elke dag heb ik 't gehoord.

O, wat komt U heel dichtbij!
Als U roept: Kom toch tot Mij!

Het is Dankdag in de kerk

Voor wat groeit en voor het werk
Heere, geef op deze dag

Dat ik U echt danken mag.
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