Psalm 1039

Gelijk het gras is ons kortstondig leven.

Gelijk een bloem, die op het veld verheven,

wel sierlifk pronkt, maar kracht'loos is en teer.

Wanneer de wind zich over 't land laat horen,

dan knakt

r steel, haar schoonheid gaat verloren.




