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Psalm 139 vers 8 
 

Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân, 

Die al ’t begrip te boven gaan. 

Uw oog heeft mijn gebeent’ verzeld, 

Toen ik, verborgen, saâmgesteld 

Als een borduursel, lag verscholen; 

Van mij was niets voor U verholen. 

 

 

 

 

Wat heeft U mij 
wonderlijk gemaakt! 

Ik kan het niet 
begrijpen! 

U zag en kende mij al 
voordat ik geboren 

was! 

 

[= overdenkt] 

[= vergezeld, gezien] [= beenderen, botten] 

[= gemaakt, geschapen] 

[= verborgen] 

 

[= wonderlijke daden] 


