
© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

 

Psalm 139 vers 7 
 

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 

Zelfs vóór mijn eersten levensstond. 

Ik ben verbazend voortgebracht. 

Op ’t nagaan van Uw wond’re macht, 

Sla ik verrukt het oog naar boven; 

‘k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

[= hele lichaam] [= doorzien] 

[= levensuur] 

[= wonderlijk] 

[= in verwondering en aanbidding] 

[= altijd] 

 

 

 

Wat heeft U mij 
wonderlijk 

gemaakt! 
U bent mijn 

Schepper! 

 

 

 

Loven = 
goed over de 

Heere spreken 


