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Bijbelse kijktafel 

Serie karaktervorming 11: vergevingsgezind 
 

‘Verdragende elkander en vergevende de één de ander (…) 
gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo’. 

Kolossenzen 3 vers 13 
 

NB: Deze kijktafel sluit aan bij verwerkingsopdracht 3 van het gezinsmoment 
‘vergevingsgezind’ (serie karaktervorming deel 11)  

  
1. Neem een plateau of ondergrond  
2. Knip uit rood papier een hart en knip deze half door (alsof het hart breekt). Als er 

ruzie is wat niet vergeven wordt, kan het hart breken van verdriet; als er vergeving 
mag zijn, kan liefde weer bloeien voor elkaar).  

3. Leg het hart op de bodem. 
4. Leg aan de ene kant een bittere vrucht (gember bijv.) en aan de andere kant een 
zoete lekkere vrucht (appel bijv.) 
5. Zet voor de bittere vrucht twee poppetjes met de handen omhoog (boos). 
6. Zet voor de zoete vrucht twee poppetjes die elkaar de hand geven (elkaar 

vergeven). 
7. Knip de titel en de strook met de vergevende handen of de gezichtjes uit (het 
eerste gezichtje is boos, vaak komt erna ook verdriet en kan er ruimte zijn voor 
vergeving. Na vergeving kun je je weer blijer voelen).  
8. Leg de te leren Bijbeltekst op een zichtbare plaats. 

 
 
  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 

 

 

 
 

 
Verdragende elkander en 

vergevende de een den ander, zo 
iemand tegen iemand enige 

klacht heeft;  
gelijkerwijs als Christus u 

vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
 

Kolossenzen 3:13 

 

Vergeven 
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