Kijken naar kou en verwonderen bij vorst
- Bijbelmoment en Bijbelrooster bij kou en vorst -

Guido de Bres belijdt het zo kernachtig:
ook uit de schepping kunnen we God leren kennen.
Hij zegt dat die voor onze ogen is als een schoon boek
met grote en kleine letters die ons de onzienlijke dingen van God laten zien.
Wie oudvaders leest, komt regelmatig tegen hoe ze benoemen
dat scheppingselementen op de aarde
hen omhoog wijzen naar de Schepper in de hemel.
Kijk je zo naar de dingen om je heen?
Ook naar kou, ijs en sneeuw?

Binnenkomer
Variant 1
Maak een winterwandeling en let op de schepping.
Als het buiten vriest, ziet alles er mooi uit, zeker als ook de zon erop schijnt.
Dan krijgt de schepping een glans.
Variant 2
Doe dit proefje als het buiten vriest. Probeer met elkaar een mooi bel te blazen (bellenblaas)
en leg die voorzichtigop een takje of op het gras. Kijk goed wat er gebeurt. Langzaam maar
zeker bevriest de bel en krijgt hij mooie vormen. Hoe kan dit?

Bespreken
Wij zeggen: het regent. En: het vriest. Is het wel goed om dat zo te zeggen? Waar komt de
vorst vandaan? Wie geeft de vorst? We gaan erover lezen in de Bijbel

Bijbel erbij
Lees Job 37 vers 1-14. In dit gedeelteis Elihu aan het woord. Hijis een vriend van Job en zegt
tegen Job dat hij op het weer moet letten om meer over God te leren.
1. Over welk weer heeft Elihu het in vers 1-5?
2. Wat lees je in deze verzen over onweer?
3. In vers 6-8 gaat het over regen en sneeuw. Vers 7 is een beetje moeilijk te begrijpen. Lees
wat de Bijbel met uitleg bij vers 7-8 zegt. Wat kunnen wij dus van heftige regen en sneeuw
leren?
4. Waar komt de vorst vandaan (vers 10)?
5. Watvalt je op aan alle weersverschijnselen waarover Elihu spreekt (vers 12b)? Welke les
ligt daarin voor ons?
6. Waarom stuurt God bepaalt weer naar de aarde (vers 13)? Waar kun je dus aan denken bij
bijzondere weersomstandigheden?
7. Wat moeten wij met Job opmerken uit de weersomstandigheden (vers 14)?
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Bezig
Op verschillende manieren kun je kinderen al doende over bovenstaande dingen na laten
denken:
- Je kunt ze (meer) bellen laten blazen in de vrieskou en zich laten verwonderen over de
vorst.
- Je kunt ze met wit potlood/stift op zwart papier een wintertekening laten maken.
- Je kunt met elkaar een aantal verzen uit Psalm 147 zingen of een Bijbeltekst uit deze Psalm
leren.
- Ga met elkaar bij uiterwaarden kijken en verwonder je over Gods schepping.
- Gebruik het Bijbelrooster hieronder om de komende dagen meer over kou en vorst uit de
Bijbel te lezen.

Besluiten
Ga na of kinderen de les van dit gezinsmoment pakken. Leer ze bij extreme
weersomstandigheden niet alleen naar beneden kijken (overstromende rivieren, bevroren
water), maar juist ook naar boven: naar God de Schepper Die het weer op deze aarde in Zijn
hand heeft. Verwonder je over Gods grootheid!

-X-X-X-X-X-

Bijbelrooster

Dag 1: Koude perioden zullen blijven

Lezen: Genesis 8:15-22 - Zingen: Psalm 8:1 en 4

Bespreken: Wat beloofde God (vers 22)? Kijk naar buiten. Je merkt dat het winter is. Wat
leert je dat over God?

Dag 2: Wie geeft de kou?

Lezen: Job 38:1-4 en 22-29 - Zingen: Psalm 148:3

Bespreken: Wie stelt al deze vragen? Aan wie stelt Hij ze? Wat is daar de bedoeling van?
Gebeurt dat ook bij Job? Lees Job 39:37. De Heere kan al deze vragen ook aan ons stellen.
Wat leer je dan over jezelf en wat leer je dan over God?

Dag 3: God geeft de kou!

Lezen: Psalm 147:7-20 - Zingen: Psalm 147:8 en 9

Bespreken: Wat leert deze Psalm je over het weer? Wat is daar de bedoeling van (zie ook
vers 1 en 5 van deze Psalm)? Is het dus de bedoeling dat wij mopperen op het weer? Wat
dan wel?

Dag 4: Kleding bij kou

Lezen: Spreuken 31:10-21 - Zingen: Psalm 127:3

Bespreken: Wat doe je met kleren als het buiten koud is (vers 21)? Als je een moeder hebt,
die daarookin jullie huisvoor zorgt, bedankhaardan! Dank ook de Heere dat je een moeder
gekregen hebt. Als je geen moeder hebt, ben je daar vaak verdrietig over. De Heere zegt dat
Hij meer kan zorgen dan een moeder. Vertel je verdriet aan Hem!
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Dag 5: Lessen van regen en sneeuw

Lezen: Jesaja 55:1-11 - Zingen: Psalm 119:53

Bespreken: Wat doen regen en sneeuw (vers 10)? Welke vergelijking maakt de Heere in vers
11? Wat doet Gods Woord in de harten van zondaren? Waar kun je dus aan denken als je
langs een veld of land komt dat helemaal nat is?

Dag 6: Ben je koud of warm of lauw?

Lezen: Openbaring 3:14-22 - Zingen: Psalm 108:1

Bespreken:In dit Bijbelgedeelte gaat het niet over koude of hitte in de schepping, maar over
koude en warmte in je hart (vers 15). Wat is een koud hart? Wat is een warm hart? Wat is
een lauw hart? Wat voor soort harten zijn er in Laodicéa? Wat voor soort hart heb jij? Bij
Wie moet je zijn voor een warm hart (vers 18)?
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