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De Heere Jezus en vervolging 
Jezus’ voorzegging van vervolging 

- gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) – 4-14 jaar - 

 
Het is de Week voor de Vervolgde Kerk. 

We denken dan bijzonder aan christenen die vervolg worden. 
Denk je er weleens aan dat er ook in ons land een tijd kan komen  

dat mensen die in de Heere Jezus geloven vervolgd worden?  
Misschien word je een beetje bang als je eraan denkt. 

Weet je wat de Heere Jezus zegt? 
Mensen die vervolgd worden, zijn gelukkig: 

‘Zalig zijn die vervolgd worden’. 
Waarom zegt Hij dat? 

 
 

Binnenkomer en bespreken 
Bespreek met je kind(eren) een aantal situaties waarvan zij denken dat het erg is om dat 
mee te maken, maar waar de persoon zelf het tegenovergestelde ervaart. Bijvoorbeeld:  

1. Er is een oude mevrouw die merkt dat ze spoedig zal sterven. Hoe denk je dat zij zich 
voelt? (Kinderen denken bij sterven aan verdriet. Vertel dat deze vrouw ernaar verlangt om 
voor altijd bij de Heere te zijn. Ze is niet verdrietig, maar verlangend)  
2. Er is een jongen die altijd in een rolstoel zit omdat hij geen armen of benen meer heeft. 
Hoe denk je dat hij zich voelt? (Kinderen denken bij ziekte en handicap aan pijn en verdriet. 
Vertel dat deze jongen dankbaar is dat hij nog leeft) 
3. Op een speciale school is een meisje dat helemaal niet goed kan leren en altijd lage cijfers 
haalt. Hoe denk je dat dit meisje zich voelt? (Kinderen denken dat zo iemand zich vaak 
verdrietig voelt. Vertel dat dit meisje altijd blij is omdat ze voelt dat de Heere Jezus dichtbij 
haar is) 
4. In China zijn mensen die worden vervolgd om hun geloof. Ze worden gevangen genomen 
en mishandeld. Hoe denk je dat ze zich voelen? (Ze zijn blij, omdat dit een bewijs is dat ze bij 
de Heere Jezus horen. Ze zingen in de gevangenis) 
 
Wij denken bij vervolging vaak aan pijn en verdriet. Maar de Heere Jezus zegt in de Bijbel dat 
we bij vervolging gelukkig zijn en blij mogen zijn. Waarom? Daarover gaan we lezen.  
 

Bijbel erbij 
Lees Mattheüs 5:10-12 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen. 

1. Wat zegt de Heere Jezus tegen mensen die vervolgd worden omdat ze God dienen (vers 
10a)? 
2. Wat zal God hen geven (vers 10b)? Wat is het Koninkrijk der hemelen? 
3. In vers 11 herhaalt de Heere Jezus het: zalig bent u als u vervolgd wordt om u in Mij 
gelooft. Wat is zalig?  
4. Wat zegt de Heere Jezus tegen mensen die vervolgd worden (vers 12a)? Hoe kan dat? Hoe 
kun je blij zijn met vervolging? 
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5. Waar kunnen vervolgde christenen aan denken (vers 12b)?  
6. Wat leert de Heere Jezus ons door deze Bijbelverzen? 
 
 

Bezig 
Er zijn verschillende manieren om rond dit thema met elkaar bezig te zijn. Kies wat je bij je 
kinderen vindt aansluiten: 
1. Leer met elkaar een bijpassende Bijbeltekst voor/over tijden van vervolging, bijvoorbeeld 
Mattheüs 5 vers 10. 
 
2. Maak een poster over de tijd van vervolging. Kleur, verf, plak, teken aan de ene kant van 
de poster waar wij vaak aan denken bij vervolging en aan de andere kant wat de Heere Jezus 
hier zegt. 
 
3. Leer en/of zing met elkaar het lied ‘Lijdzaam dragen’ van ds. Ledeboer. Tekst, melodie en 
muzieknotatie kun je hier vinden: https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=182  
 
4. Vertel een verhaal (of lees voor) over één van de eerste martelaren: mensen die vervolgd 
werden om hun geloof en staande bleven, zingend de brandstapel op gingen of een ander 
geloofsgetuigenis lieten zien of horen. 
 
 

Besluiten 
Hoe kijk je naar vervolging? Ben je bang of bezorgd? Als je een nieuw hart hebt dat God 
dient en in de Heere Jezus gelooft, hoef je niet bang of bezorgd te zijn. Dan mag je blij zijn 
met vervolging, omdat de HEERE erbij is en voor je zorgt.  
We weten uit de kerkgeschiedenis van vroeger en de vervolgde kerk van nu dat er veel 
mensen zijn (geweest) die gelukkig waren in de vervolging. Het is voor hen een teken dat ze 
bij God en de Heere Jezus horen. Na hun sterven mogen ze bij de Heere in de hemel zijn.  
 
 

Extra: 
Voor een Bijbelrooster bij dit gezinsmoment / deze objectles 

of voor andere verwerkingen (zoals meeleven met de vervolgde kerk) 
zie de themapagina Christenvervolging: 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/?thema=christenvervolging/ 
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