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Geen plaats voor de Heere – wel plaats bij de HEERE 
- gezinsmoment voor Kerstfeest - 

 
 

Er was bij Zijn geboorte geen plaats voor de Heere Jezus  
in de herberg van Bethlehem. 

Er was tijdens Zijn leven voor Hem geen plaats  
waar Hij woonde en kon rusten. 

En zonder geloof en bekering is er geen plaats voor Hem  
in ons hart. Aangrijpend! 

Bij zondaren is geen plaats voor de Heere Jezus, 
maar bij de Heere Jezus is wel plaats voor zondaren. 

Wat een wonder! 
 

 
Binnenkomer 

* Jonge kinderen: 
Bedenk met jonge kinderen in welke plaatsen dieren en mensen wonen. 

Een vos heeft een …(hol) 
Een vogel heeft een …(nest) 
Een schaap heeft een …(stal) 
Een kip heeft een …(hok) 
Een mens heeft een …(huis) 

* Oudere kinderen: 
Bedenk met oudere kinderen voor welke mensen er geen (of nauwelijks) plaats is in onze 
samenleving. Praat erover hoe erg dat is en hoe deze mensen zich zullen voelen. Wat kun je 
voor hen betekenen? 
 

Bespreken 
Hoe was dat eigenlijk bij de Heere Jezus? Hoe was dat bij Zijn geboorte (Lukas 2:7)? Had Hij 
een eigen huis in Zijn leven? Wat zegt Hij daar Zelf over (Mattheüs 8:20 / Lukas 9:58)? 
 

Bijbel erbij 
Lees Johannes 14 vers 1-3 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen: 
1. Wat zegt de Heere Jezus over het huis van Zijn Vader (vers 2a)? Waar is dit huis? 
2. Wat doet de Heere Jezus voor mensen die in Hem geloven (vers 2b)? Hoe heeft Hij dat 
tijdens Zijn leven op aarde gedaan? Hoe doet Hij dat nu in de hemel? 

3. Waar verlangt de Heere Jezus naar (vers 3)? Wanneer wordt dat verlangen vervuld? 
4. Mensen hebben geen plaats voor de Heere Jezus. Hoe merkte je dat toen Hij op aarde 
was? Hoe merk je dat in je eigen leven? Hoe kan er plaats voor de Heere Jezus komen in je 
leven? 
5. De Heere Jezus heeft wel plaats voor mensen: ‘Zie er is een plaats bij Mij’ (Exodus 33:21). 
Hoe merkte je dat toen Hij op aarde was? Hoe hoor je dat nu in de Bijbel? 
 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Bezig 
- Je kunt jongere kinderen een tekening of kleurplaat laten maken bij Mattheüs 8:20 / Lukas 
9:58. Een kleurplaat bij deze Bijbeltekst vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus820-kleuren en 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas958-kleuren  
 
- Je kunt oudere kinderen deze tekst of Exodus 33:21 laten handletteren. 
 
- Met elkaar kun je een poster maken waarbij je onderaan de poster laat zien dat er geen 
plaats voor de Heere Jezus op aarde was en bovenaan de poster dat de Heere Jezus wel 
plaats maakt in de hemel voor iedereen die in Hem gelooft. Je kunt Mattheüs 8:20 / Lukas 
9:58 op de onderste helft schrijven en Johannes 14:2 op de bovenste helft. 
 
- Bovenstaande Bijbelteksten kun je ook met elkaar uit het hoofd leren. Leerondersteuning 
in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus820-leren , 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas958-leren , 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes142b-leren . 
 
- Je kunt met elkaar een activiteit bedenken om geld op te halen voor mensen in onze 
samenleving voor wie geen plaats is: het ongewenste ongeboren leven, vluchtelingen, 
asielzoekers, zwervers en dergelijke. 
 
 

Besluiten 
Vat de inhoud van dit gezinsmoment samen: bij zondaren is geen plaats voor de Heere Jezus, 
maar bij de Heere Jezus is wel plaats voor zondaren. Trek de lijn door naar de betekenis 
hiervan voor het hart en leven van de kinderen.  
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