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Genadetijd 
- van Kerstfeest naar de jaarwisseling - 

- gezinsmoment en Bijbelrooster - 
 

‘Hij heeft gedacht aan Zijn genade’. 
Je hebt het ongetwijfeld gezongen tijdens de Kerstdagen. 

Maar wat is genade? 
Kunnen je kinderen dat aan je vertellen? 
En kun jij het aan de kinderen uitleggen? 

Weten ze wat er bedoeld wordt als in de Oudejaarspreek gezegd wordt 
dat het nu nog ‘het heden van genade’ of ‘genadetijd’ is? 

Dit gezinsmoment geeft handvatten om over de betekenis 
van genade en genadetijd met kinderen in gesprek te gaan. 

 
Binnenkomer 

Variant 1: 
Lees voor, vertel of beluister het verhaal van John Newton. Mogelijk heb je een kinderboek 
over zijn levensgeschiedenis in de kast staan: ‘John hoort Gods stem in de storm’ (serie: Op 
weg naar het vaderhuis, deel 19 – geschreven door C. van Rijswijk). Misschien heb je een 
luistercd in de kast staan met deze geschiedenis: ‘John Newton: zijn gebed in de storm op 
zee’ (serie: Wonderen uit de geschiedenis, deel 2 – geschreven en verteld door Ria Mourits-
den Boer). En als je een abonnement hebt op FamilyStream, kijk daar dan ook even voor dit 
verhaal van John Newton. Ken je het verhaal van Newton niet en kun je het niet vinden? 
Gebruik dan variant 2. 

Variant 2: 
Lees of vertel het verhaal van de rechter die redder werd: 

Lang geleden waren er in Schotland twee jongens: Brian en Will. Brian was geboren 
in een gezin waarin de Heere werd gediend. De familie van Will ging niet naar de 
kerk. Ondanks dat verschil waren de jongens in hun schooltijd vrienden. 
Ze groeiden op. Will ging werken, Brian ging ver weg rechten studeren. De jongens 
zagen elkaar steeds minder. Allebei trouwden ze en kregen kinderen. Will moest zijn 
best doen om genoeg te verdienen om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. Hij 
werd verleid om mee te gaan stelen, zodat hij uit de geldzorgen zou zijn. Hij werd 
betrapt door de politie die Will arresteerde en hem meenam naar de gevangenis.  
Een paar weken later moest Will voor de rechter verschijnen. De rechter was Brian, 
zijn oude schoolvriend. Het vonnis werd uitgesproken. Brian zei: „Will B., ik verklaar je 
schuldig aan diefstal. Ik veroordeel je tot drie jaar gevangenisstraf met een borgsom 
van vijfendertigduizend ‘euro’. Hierbij verklaar ik de rechtszaak voor gesloten.” 
De stoere Will begon te huilen en sloeg zijn ogen neer. Maar wat gebeurde er toen? 
Rechter Brian ging staan, trok zijn toga uit en liep naar Will. „Je bent schuldig Will. Ik 
heb mijn ambtskleding uitgedaan. Ik sta hier niet als rechter maar als redder. Ik geef 
je deze envelop waarin het hele bedrag van je schuld zit. Ik betaal voor jou.” En tot de 
mensen in de zaal, zei hij: „Ik geef hem genade. Niet als rechter, maar als vriend en 
redder. Will krijgt geen straf (wat hij wel verdient). Will krijgt vrijspraak (wat hij niet 
verdient). Hij is vrij en mag gaan.” 
Het was helemaal stil geworden. Brian gebruikte de stilte om verder te praten: „Kom 
zondag naar de kerk als u meer wilt horen over genade. God is genadig: wij 
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verdienen niets, maar krijgen alles. Hij komt niet als Rechter om te straffen, maar 
biedt uit genade vrijspraak aan omdat Zijn Zoon alles betaalde.” 

 

Bespreken 
Variant 1: 

John Newton schreef na zijn bekering een lied over ‘genade’: Amazing grace – Wonderlijke 
genade.  
- Wat heeft John Newton in zijn leven ontdekt als het gaat om genade? 
- Wat is genade? 

Variant 2: 
- Wat had Will verdiend? Kreeg hij dat ook? 
- Wat had Will niet verdiend? Waarom kreeg hij dat toch? 
- Wat is genade? 
 
God geeft genade aan zondaren. Daarover gaan we lezen uit de Bijbel. 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar Romeinen 5:12-16. De Romeinenbrief is niet zo gemakkelijk. Daarom lezen 
we maar een paar verzen. En als we die samen doornemen, begrijp jij heel goed wat hier 
staat. 
1. Door welke mens is de zonde in de wereld gekomen (vers 12a)? (Door Adam (of Eva)) 
2. Wat is het gevolg daarvan voor alle mensen (vers 12b)? (Ze moeten sterven) 
3. In vers 14 zegt Paulus ditzelfde nog een keer. 
4. Vers 15 begint met: maar. Dat geeft een tegenstelling. Wat is een tegenstelling? 
5. Wat zet Paulus tegenover de misdaad van de zonde van de mens (vers 15)? (De genadegift 
van God) 
6. Wat is een ‘gift’? (wat iemand geeft: een geschenk, een cadeau)  
7. Wat is Gods gave van genade? Wat is Gods geschenk van genade? (Zijn Zoon, de Heere 
Jezus) 
8. Waarom wordt Hij zo genoemd? (Omdat God om Jezus’ wil vrijspraak kan geven aan 
mensen die straf verdiend hebben. Hij heeft betaald. In Hem is een overvloed van genade) 
9. Wat zegt Paulus over deze gift in vers 16? (De ene zonde van Adam leidt tot de dood van 
velen (verdoemenis). De ene genadegift van God (Zijn Zoon Jezus Christus) leidt tot vrijspraak 
van veel misdadigers) 

 
Bezig 

1. Bij variant 1: Lees of luister het lied Amazing Grace. Er zijn verschillende Nederlandse 
vertalingen van dit lied in omloop. In de liedbundel ‘Tot Zijn eer’ (JBGG) vind je vier 
coupletten in het Engels en in een berijming van ds. C.J. Meeuse. Zijn je kinderen al wat 
ouder, neem dan de Engelse tekst erbij (zie hieronder) en probeer of je met elkaar kunt 
lezen wat er staat. Wat zingt Newton over genade? Waarom is dit zo’n lieflijk luidend woord 
voor hem? Waarom noemt hij zichzelf een wretch: een ellendeling of ellendige? 
 
2. Bij variant 2: Laat jongere kinderen een tekening maken bij het verhaal van Brian en Will. 
Laat oudere kinderen het woord genade afbeelden of handletteren. 
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3. Leer met elkaar een tekst over genade. Bijvoorbeeld: Romeinen 6:23, Romeinen 16:24, 2 
Korinthe 8:9, Johannes 1:14 of 16. 
 
4. Maak met elkaar een poster over de betekenis van het woord genade.  
 

Besluiten 
- Ga na of de kinderen begrijpen wat genade is en waarom dit een woord met een ‘zoete 
klank’ is. 
- En wat betekent het dat God je genadetijd geeft? 
- Besluit met gebed: bid om het krijgen van genade in de tijd. 
- Je vindt hieronder een Bijbelrooster om de komende dagen verder met dit thema bezig te 
zijn. 
 

 
 
 

Amazing Grace 
 

Amazing GRACE, how sweet the sound  
That saved a wretch like me  

I once was lost, but now am found  
was blind but now I see 

 
‘t Was GRACE that taught my heart to fear  

And GRACE, my fears relieved  
How precious did that GRACE appear  

The hour I first believed 
 

The Lord has promised good to me, 
His word my hope secures; 

He will my shield and portion be 
As long as life endures. 

 
Through many dangers, toils and snares  

We have already come.  
‘t Was GRACE that brought us safe thus far  

And GRACE will lead us home,  

When we’ve been there ten thousand years, 
Bright shining as the sun; 

We’ve no less days to sing God’s praise 
Than when we first begun. 
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Bijbelrooster 
 
27 december: Zaligmaker vol genade 
Lees Johannes 1:6-18 
- Wie is er vol genade (vers 14)? Wat is genade? 
- Wat doet Hij met die genade (vers 16)? 
- Hoe krijg je die genade (vers 12)? 
 
28 december: Tijd van genade 
Lees 2 Korinthe 5:17-21 en 6:1-2 
- In vers 1 hoor je: God biedt zondaren genade aan als het Evangelie wordt gepreekt. Leg dit 
eens uit! 
- In vers 2 hoor je: God biedt nu, vandaag, in deze tijd Zijn genade jou aan. Leg dit eens uit! 
- Vind je vraag 1 en 2 moeilijk? Lees dan de Bijbel met Uitleg bij deze verzen! 
- Wat betekenen vers 1 en 2 voor jou? 
 
29 december: Gebed om genade (David) 
Lees Psalm 51:1-11 
- Wat zegt David in deze Psalm over zichzelf? 
- Wat bidt David in deze Psalm? Wat betekent dit gebed: wat vraagt hij aan God? 
- Wat zegt David in deze Psalm over God? 
- Wat leert David ons in deze Psalm? 
 
30 december: Gebed om genade (tollenaar) 
Lees Lukas 18:9-14 
- Hoe bad de farizeeër (vergelijk ook vers 9 en 14)? Wat bad de farizeeër (vers 11-12)? 
- Hoe bad de tollenaar (vers 13a)? Wat bad de tollenaar (vers 13b)? 
- Kon God het gebed van de farizeeër verhoren? 
- Hoe verhoorde God het gebed van de tollenaar? 
- Wat leert deze gelijkenis jou voor je gebed? 
 
31 december: Genadetroon 
Lees Hebreeën 4:14-16 
- Hoe noemt de Hebreeënschrijver bidden (vers 16a)? 
- Waarom heeft hij het over een ‘genadetroon’? Waarom staat erbij: vrijmoedig toegaan? 
- Wat zul je dan ontvangen (vers 16b)? 
- Lees de uitleg bij vers 16 in de Bijbel met uitleg. Welke vragen heb je nog bij deze tekst? 
- Wat betekent deze tekst voor jou? 
 
1 januari: Genadewens 
Lees Hebreeën 13:18-25 
- Waarom is genade het beste en het belangrijkste wat je elkaar kunt toewensen? 
- Wat betekent het als je elkaar Gods genade toewenst zoals de Hebreeënschrijver doet in 
vers 25? 
- Vandaag wens je elkaar het beste toe, maar elke zondag hoor jij ook deze genadewens. 
Weet je wanneer? 
- Wat wordt jou dus elke zondag toegewenst? Waarom is dat bijzonder? 
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