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Gebedskaartjes 
Bidden met de Psalmen voor opvoeders (3): Psalm 73-89 

 

Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig! Toch vinden ouders dit vaak een worsteling. 
Je vervalt zo gauw in dezelfde woorden of je blijft hangen in het algemene. 

Je zou zo graag dieper, inniger, krachtiger bidden… 
Bidden met de Bijbel kan je richting gegeven. Bidden boven een open Bijbel geeft verdieping. 

Je gebed vormgeven met woorden die God Zelf aanreikt, is een verrijking. 
 

Er zijn gebedskaartjes voor kinderen op de markt om hen woorden te geven voor hun gebed. 
Het idee ontstond om gebedskaartjes voor opvoeders te maken.  

Hieronder vind je bij het derde boek van de Psalmen (Psalm 73-89) gebedskaartjes. 
Bij Psalm 1-41 en 42-72 vind je ze al op deze website. De andere Psalmen zullen D.V. volgen. 

Bij elke Psalm vind je een samenvattend opvoedingsgebed. Gebruik het als aanzet voor je eigen gebed. 
Er zijn keuzes gemaakt. Je kunt natuurlijk ook andere verzen kiezen, of andere woorden. 

Je kunt ook strakker vers voor vers de Psalm doorbidden.  
Je kunt ook dieper gaan aan de hand van een Bijbelverklaring. 

Waar het om gaat, is dit: 
‘Laat de rijkdom van Gods Woord je gebed bepalen en niet de armoede van je hart.’  (Dietrich Bonhoeffer) 

 
Wil je meer over deze manier van bidden lezen? Dan kun je terecht bij deze boeken: 

- Bijbels bidden voor je kinderen (Marieke den Butter) 
- Bidden met de Schrift (ds. A.Th. Vergunst) 

 
 

     
 

PSALM 73 
GEBED OM GODS LEIDING 

 
U bent goed, o God, ook al zijn 
er moeilijkheden in ons gezin. 
Laat mij niet jaloers zijn op 
mensen die voorspoed hebben, 

maar U niet dienen. 
Want wie zonder U leeft,  
zal voor eeuwig vergaan. 

Houd ons dicht bij U. 
Laat mijn kinderen nergens 
anders hun vreugde zoeken  

en vinden dan in U.  
Leid ons door Uw raad. Neem 
ons op in Uw heerlijkheid. 

PSALM 74 
KLAAGLIED 

 
O God,  

waarom hebt U ons verstoten? 
Waarom ontbrandt Uw toorn? 
Waarom trekt U Uw hand terug? 

Toch regeert U! 
Bij alles wat er gebeurt, 

blijft U Dezelfde. 
U bent onze Koning,  

Die steeds weer uitkomst geeft  
vanuit Uw hemelwoning. 

Sta op, o God, toon medelijden 
en wil ons bevrijden. 

Denk aan Uw verbond. 
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PSALM 75 
LOFLIED 

 
Wij loven U, o God, 

want Uw naam is nabij. 
Laat onze kinderen hun kracht 

niet zoeken in zichzelf. 
Leer ze op U vertrouwen. 

U bent Rechter. 
U regeert. 

U geeft en houdt in. 
U vernedert en verhoogt. 
Leer mij en mijn kinderen 

U danken  
voor Uw kracht en nabijheid. 

 

PSALM 76 
BEVRIJDINGSLIED 

 
U bent groot en ontzagwekkend, 

o God. 
U hebt ons bevrijd van  

de vijanden die ons omringden. 
U stond op en verloste ons. 

Daarvoor willen we U danken. 
Leer mij en mijn kinderen  

U vrezen. 
Leer ons U vertrouwen,  

want U beteugelt de vijanden 
en U verlost Uw volk. 

 
 

PSALM 77 
GEBED IN BENAUWDHEID 

 
U weet welke zorgen om de 
kinderen mij bezig houden. 

Houdt Uw goedertierenheid op? 
Werkt U niet van generatie  

op generatie? 
Vergeet U genadig te zijn? 

Ik overdenk Uw vroegere daden. 
U bent een God van wonderen. 

U bent almachtig. 
U leidt. Soms door de zee. 
Leid ook onze kinderen. 

Leer mij U volgen en onze 
kinderen aan U toevertrouwen! 

PSALM 78 - 1 
GEBED OM ONDERWIJS 

 
HEERE, open mijn mond opdat ik 
aan mijn kinderen mag vertellen 

Wie U bent en wat U doet.  
Geef mij wat nodig is om Uw 

Woord en wet aan mijn kinderen 
bekend te maken. 

Brengt U het Zelf in hun hart 
opdat ze die zullen kennen en 
weer door kunnen vertellen aan 

de volgende generatie. 
Leer ze hun hoop op U stellen en 
doe ze Uw daden niet vergeten. 
Leer ze leven naar Uw geboden. 
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PSALM 78 - 2 
GEBED VOOR AFKERIGE KINDEREN 

 
O God, mijn kinderen nemen Uw 

verbond niet in acht en 
weigeren te wandelen in Uw wet. 
Zij vergeten Uw daden en de 
wonderen die U gedaan hebt. 

Zij zondigen tegen U 
en geloven niet in U.  

U komt hen tegen, maar zij 
gaan door op hun verkeerde 
weg. Doet U ze terugkeren! 

Sta op, HEERE, toon Uw macht 
en heerlijkheid.  

Verbind ze aan U en Uw dienst. 
 
 

PSALM 79 
GEBED OM VERGEVING 

 
O God, de wereld is in ons gezin 
gekomen en heeft verwoestend 
gewerkt. Wij zijn tot een smaad 

en spot geworden. 
Vergeef onze zonden  

en laat Uw barmhartigheid  
ons te hulp komen.  

Wij hebben het niet verdiend, 
maar doe het om de eer van Uw 

Naam. Dan zullen wij,  
de schapen van Uw weide,  

van generatie op generatie 
Uw lof en eer verbreiden. 

 

PSALM 80 
GEBED OM HERSTEL VAN ISRAËL 

 
Heere, U bent de Herder van Israël. 
Hoor ons gebed als we bidden  

voor Uw volk Israël. 
Breng ze terug tot U. 

En keert U terug tot Uw volk. 
Zie naar ze om. 

En leer mij en mijn kinderen  
naar Uw volk om te zien. 

Openbaar Uw Zoon  
aan ons en aan Uw volk. 

Behoud ons en Israël in het leven 
door het geloof in Hem. 

PSALM 81 
GEBED OM GEHOORZAAMHEID 

 
HEERE, 

U zegt in Uw Woord: 
‘Ik ben de HEERE, uw God!’ 

Wat bent U goed, 
dat U Zich aan mensen  
bekend maakt en dat U  

Uw Woord en wet hebt gegeven. 
Geef mij en mijn kinderen  
oren die naar Uw luisteren  

en een hart dat U gehoorzaamt.  
. 
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PSALM 82 
GEBED OM EERLIJKHEID 

 
Heere God, U bent Rechter  

over heel de wereld.  
U oordeelt alle mensen. 

Geef dat ik en mijn kinderen  
recht zullen doen aan onze naaste. 
Dat we arme mensen zullen helpen, 
verdrietige mensen zullen troosten 

en wezen en weduw(nar)en  
zullen steunen. 

Laat ons leven in Uw licht. 
Bewaar ons van zondige praktijken 

en leer ons eerlijk te leven. 

PSALM 83 
GEBED TEGEN VIJANDEN 

 
Heere, ik voel de geestelijke strijd. 

Vijanden zoeken de ziel  
van mijn kinderen.  

Zij hebben een verbond tegen U 
gesloten en proberen ook mijn 
kinderen bij U weg te halen.  

Doet U de vijanden weg  
uit hun leven. 

Laat mijn kinderen ontkomen. 
Dan zullen ze weten  

dat U God bent: de Allerhoogste 
over heel de aarde. 

PSALM 84 
GEBED VAN VERLANGEN 

 
HEERE, hoe liefelijk zijn Uw 

woningen. Mijn ziel kan zo naar 
Uw huis verlangen. 

Geef dat ook aan onze kinderen. 
Mogen ze net als de mus en  

de zwaluw in de tempel dicht  
bij U leven en op U vertrouwen. 
Geef dat ze liever in Uw huis zijn 

dan op plaatsen van 
goddeloosheid. 

Alleen dan zullen ze werkelijk 
gelukkig zijn. 

 
 

PSALM 85 - 1 
GEBED OM GODS ZEGEN 

 
HEERE, U bedekt onze zonden 
door het bloed van Uw Zoon. 

Uw toorn over de zonde  
is door Hem geblust. 

U bent de God van ons heil. 
Laat Uw toorn niet van generatie 

op generatie op ons rusten.  
Maak mij en mijn kinderen  

uit genade levend.  
Zie onze zonden niet aan. 

Toon ons Uw verbondsliefde en 
verbondstrouw. Geef ons Uw heil. 
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PSALM 85 - 2 
GEBED OM GODS ZEGEN 

 
HEERE,  

U spreekt tot Uw volk van vrede.  
Laat mijn kinderen opmerkzaam 

zijn op wat U zult spreken,  
want Uw heil is nabij.  

Laat hen niet in dwaasheid  
hun oren van U afwenden,  
want U geeft het goede. 

Dankzij het werk van Uw Zoon 
ziet U in gerechtigheid uit de 
hemel neer. Bekleed mij en mijn 
kinderen met Uw gerechtigheid 

en geef ons het Goede! 
 
 

PSALM 86 - 1 
GEBED OM REDDING 

 
HEERE, 

neig Uw oor en verhoor mij. 
Ik ben ellendig en arm. 

Bewaar de ziel  
van mij en mijn kinderen.  

Wees ze genadig! 
U bent goed. 

U bent bereid om te vergeven. 
U bent vol van goedertierenheid 
(=verbondsliefde en verbondstrouw). 
Neem dan mijn gebed ter ore 

en verhoor mij. 
 
 

PSALM 86 - 2 
GEBED OM BEKERING 

 
Heere, niemand is aan U gelijk. 
U bent groot en doet wonderen. 

U bent God, ja U alleen. 
Leer mij en mijn kinderen Uw weg. 

Dan zullen ze  
in Uw waarheid wandelen. 

Neig hun hart en voeg het saâm 
tot het dienen en liefhebben  

van Uw Naam. 
Ik zal U loven en Uw Naam eren, 

want Uw goedertierenheid  
is groot. 

 
. 
 
 

PSALM 87 
GEBED VOOR DE KERK 

 
HEERE, U woonde in Sion 

en had haar lief. 
U woont nu in Uw Kerk 

en heeft haar lief. 
U bouwt Uw Kerk uit alle volken. 
U doet nieuwelingen in Uw Kerk 

geboren worden.  
Mogen ook onze kinderen  

erbij zijn. 
Verbind ze aan U en Uw dienst. 
Doe ze de vreugde ervan kennen. 

Houd U ze vast. 
. 
 
 

www.bijbelsopvoeden.nl www.bijbelsopvoeden.nl 

www.bijbelsopvoeden.nl www.bijbelsopvoeden.nl 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

   
 

   
 

PSALM 88 
GEBED IN NOOD 

 
Heere, laat mijn gebed  

voor Uw aangezicht komen,  
want ik ben in grote nood.  

Al Uw golven gaan over mij heen 
en in mij is geen kracht. 

Ik ben opgesloten 
en kan er niet uit komen. 

Er zijn geen mensen om te helpen. 
Daarom strek ik mijn handen tot 
U uit en roep ik tot U om hulp. 

Ik ben radeloos, maar  
U bent een God van wonderen. 

  
 
 

PSALM 89 - 1 
LOFLIED OP GODS GENADEVERBOND 

 
HEERE, ik zal eeuwig zingen 
van Uw goedertierenheid. 

Ik zal Uw trouw van generatie op 
generatie bekend maken. 

Ik wil U loven 
vanwege Uw genadeverbond. 

U blijft Dezelfde:  
van generatie op generatie. 

Welgelukzalig is Uw volk. 
Laat mij en mijn kinderen 

in het licht van Uw aangezicht 
wandelen en ons in U verheugen. 

PSALM 89 - 2 
GEBED VANUIT GODS BELOFTEN 

 
HEERE, U hebt aan David Uw Zoon 

beloofd en Hij is gekomen.  
U hebt Uw Woord waargemaakt.  
In Hem is het genadeverbond  

vast en zeker. 
Geef mij geloof om het gebed  
voor mijn kinderen te gronden op 

Uw beloften. 
Want wat uit Uw lippen komt, 

blijft vast en wordt niet 
verbroken.  

Weest U mijn kinderen tot een 
God en maak hen tot Uw volk. 

 
eere,  

mijn ziel is stil voor U. 
Van U is mijn verwachting! 

Om ons heen is zoveel  
wat mij bezwaart. 

Maar ik neem met alles de 
toevlucht tot U. 

Ik stort mijn hart uit voor Uw 
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